
VERBINDEN 
 

Kon ik maar de woorden vinden, 
die alle mensen zou VERBINDEN! 

Gewoon het woordje VREDE schrijven 
en dat het dan altijd zo zou blijven! 

 
Wereldleiders die samen overleggen! 

En ook werkelijk menen wat ze zeggen! 
Want het is een kunst om te regeren, 

zonder de boel te laten escaleren! 
Oorlog vaak om niets begonnen, 

brengt meer verlies, 
dan dat er wordt gewonnen! 

 
Elk mens mag zijn eigen geloof belijden! 

Mag zijn mening zeggen, 
maar wil geweld vermijden! 

Kinderen mogen vrij en onbevangen zijn, 
geen volwassene doet een kind ooit pijn! 

Gebrek aan voedsel is er niet! 
Maar helaas die woorden vind ik niet! 

 
Maar:  met de woorden die wij allen spreken. 
kunnen we ook een ideale wereld kweken! 

Aardig zijn tegen ALLE mensen, 
elkaar welgemeend het beste wensen! 

Respectvol omgaan met elkaars geloven. 
daarvoor hoeven we ons niet uit te sloven! 

 
Geen geruzie met familie, vrienden, buren! 

Af en toe hebben we allemaal zo onze kuren! 
Lichaamstaal: is ook een taal 

en,  die spreken wij ALLEMAAL! 
 

Lieve groeten van, 
Hansje en Leo Dekkers 

 


